
 
 

 

Zondag 3 april 2022 
5e zondag van de veertigdagentijd 

om 10:00 uur, in de  
Kerk van de Eenheid in Christus 

 
 

 
Orgelspel 
In stilte bereiden we ons voor… 
 
Welkom en aanvangswoord 
In de lezing van vandaag staat het toekomstige lijden centraal op 

twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst 
uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie 
in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. 
Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen 
bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze 
verbinding. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen Intochtslied 1008 
 
Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Ene 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Drempelgebed  

Wij wachten op U! 
Gij opent uw hand en schenkt ons aan elkaar als pelgrims op weg 
Verschaf mij recht, 
Doe mij ontkomen aan ontrouw volk, 
Aan mensen met list en bedrog 
Geef ons een hart, doorzichtig en zuiver, 

Herschep met uw Geest ons leven als nieuw. 
Geef mij uw licht, uw trouw als geleide, 
Die brengen mij naar uw heilige berg, 
Naar waar U woont 
Houd ons hier voor ogen de Zoon van uw liefde, 
De weg voor ons allen naar uw stad van vrede 
O God, breng ons thuis 
Amen 
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Zingen Psalm 43: 1,3 
 
Kyriëgebed 
 
Kyrie: 301a 3x 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e Lezing Oude Testament  Jesaja 58: 7-10 
 
Zingen lied 537 

 
2e Lezing  Lucas 20: 9-19 
 
Acclamatie Lied 339a 
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Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen lied 905: 1,2,4 
 
Toelichting op de collecte 
 
Kerk-in-Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W015101 
 
Extra collecte: Noodhulp aan Ethiopië en Kenia Rekeningnummer; 
KerkinActie: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Ethiopië 
/Kenia 
 
Dankgebed 
 
Gebeden afgewisseld door acclamatie  Lb 368d 

 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Vijftig Psalmen – Psalm 25,17 
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Onze Vader  

gezongen door een Oekraïens koor met beeld van de een 
zandkunstenaar 

 
Zingen Slotlied Liedboek 969 
 
Zegen 
 
Amen 
 

 

 


